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De heilige Bonifatius (feestdag 5 juni)  

Bonifatius werd als Winfried geboren in het zuidwesten van Engeland, rond 673. Bonifatius 
was een monnik en priester. Hij wilde graag een rol spelen in de bekering van de ongelovige 
volken en vertrok daarom in 716 voor het eerst naar Friesland. Het lukte hem niet om de 
Friezen te bekeren, zodat hij in het najaar onverrichter zake terug naar Engeland keerde. In 
719  gaf de paus hem de opdracht om naar het gebied ten oosten van de Rijn te gaan, waar 
de Germanen en de Franken woonden. Daar waren zijn missionaire activiteiten meer 
succesvol. In zijn ijver ging Bonifatius niet altijd zachtzinnig te werk. Zo bestaat er een 
verhaal over een voor de Germanen heilige Donar gewijde eik. Bonifatius wilde laten zien 
dat het omhakken van de eik geen gevolgen zou hebben en hakte de boom eigenhandig om. 
Dit was in de Duitse plaats Fitzlar, waar Bonifatius later een klooster stichtte. In 722 
benoemde paus Gregorius II hem tot bisschop-missionaris, een speciale functie die hem 
werd verleend zodat hij kon blijven reizen. Bonifatius bleef dit tot op hoge leeftijd doen 
totdat hij in 746 werd benoemd tot bisschop van Mainz. In 754 ondernam Bonifatius, 
ondanks zijn hoge leeftijd, nog een poging om de standvastige Friezen alsnog te bekeren. Hij 
vertrok met een gezelschap van 52 andere missionarissen naar Friesland en organiseerde op 
5 juni een doopfeest in Dokkum. Hij en zijn groep bereikten dit feest echter niet, want hij 
kwam met zijn gezelschap in een gevecht met een groep gewapende Friezen terecht. 
Volgens de legende heeft Bonifatius zich nog verweerd door een boek (Bijbel) boven zijn 
hoofd te houden om de zwaardsteken af te weren, maar het mocht niet baten. Bonifatius 
werd meteen na zijn dood heilig verklaard. Zijn stoffelijke overschotten werden naar de abdij 
in Fulda gebracht, die hierdoor een bedevaartsoord werd. Tot op de dag van vandaag wordt 
daar een boek bewaard met sporen van het zwaard waarmee Bonifatius zich mogelijk 
verdedigde.  
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Welkom door een kerkmeester 

 
Openingsgezang 754 

Tijdens het gezang wordt het Lectionarium op de lezenaar geplaatst en 

worden de kaarsen hierbij ontstoken. 
 

Begroeting:       allen staan 

†  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft 

       Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

En nooit laat varen wat Zijn hand begon. 

       Amen. 

 

Schuldbelijdenis:       allen staan 

Laten wij onze schuld belijden  

in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 
 

Voor U belijden wij, almachtige God,   

voor heel uw kerk en voor  elkaar,  

dat wij gezondigd hebben,  in gedachte, woord en daad, 

in het kwade, dat wij gedaan hebben 

en in het goede dat wij hebben nagelaten. 

Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden, 

en geef dat wij U mogen dienen;  

vernieuw daartoe ons leven  

door Christus, onze Heer. 

God, Gij doorgrondt alle harten en weet wat ieder wil,  

want voor U blijft niets verborgen.  

Zuiver door uw heilige Geest de gedachten van ons hart,  

opdat wij U volmaakt mogen liefhebben  

en uw heilige Naam verheerlijken, door Christus onze Heer.  

 

Amen. 

 

 

Inleiding tot het psalmgebed     allen staan 
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Lofprijzing: Gezang nr. 827   
 

 

Psalmgebed:        allen zitten 
Na een moment van stilte volgt een gedeelte uit psalm 113 

 

Zoals de zon komt met haar stralen hoog boven zeeën, boven land, 
zo ziet God mensen, ziet ze gaan, en koestert hun namen in zijn hand. 

 

Gezegend de God die ons aanziet en roept 
tot opstaan en leven met nieuwe moed. 

 

Op tilt Hij mensen die neergebogen, arm zonder toekomst moeten gaan. 
Hij roept dat zij zich rechten mogen, Hij weet en kent ze bij hun naam. 

 

Gezegend de God die ons aanziet en roept 
tot opstaan en leven met nieuwe moed. 

 

Mensen onvruchtbaar doet Hij lachen. Hij opent toekomst, nieuw 

verhaal. 
In alle twijfel, donkere nachten roept Hij ons leven uit het dal. 

   

Gezegend de God die ons aanziet en roept 
tot opstaan en leven met nieuwe moed 

 

Eerste Schriftlezing: Wijsheid 4, 7-15 (Lectionarium blz.520) 
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Antwoordpsalm: Psalm 124 
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Tweede Schriftlezing: Romeinen 8: 35-39 

 

Tussenzang: Gezang 803 

 

Evangelielezing: Mattheus 16, 24-27   allen staan 

 

Ter overweging       allen zitten 

 

Lied na de overweging: Gezang 605 

 

Geloofsbelijdenis, gesproken door allen    allen staan 

    Belijden wij ons geloof met de kerk van alle tijden 

    

Ik geloof in God, 

   de almachtige vader, 

   Schepper van hemel en aarde, 
   En in Jezus Christus, 

   zijn enige Zoon , onze heer, 

   die ontvangen is van de Heilige Geest, 

   geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen van de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God Zijn almachtige vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen, 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam, 

en het eeuwige leven. Amen. 

 

 
Voorbeden met acclamatie Gezang 318   allen knielen of staan 

 

De voorbeden worden besloten met het gezamenlijk Onze Vader 



6 
 

Besluit        allen staan  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gebed van de dag 
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Zegenbede 

Zegene en behoede ons 

de almachtige God, 

†  Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen 

 

Laat ons gaan in vrede. 

 In de naam van de Heer. 

 

Slotzang: Gezang 837 

 
Collecte bij de uitgang van de kerk  

 

Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten 
en een kopje koffie of thee te drinken in de Joriszaal.  

 

 
Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan 

kunt u zich wenden tot pastoor Louis Runhaar, tel: 033-

4940390, e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl of tot de 

secretaris van het kerkbestuur, Lydia Janssen, tel: 033-
4750663 e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl  
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